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MET DE HERDERS NAAR DE STAL 
 
Orgelspel 
 
Samenzang   Lied 486: 1, 2 en 3 
 
1 Midden in de winternacht / ging de hemel open; 

die ons heil ter wereld bracht, / antwoord op ons hopen. 
Elke vogel zingt zijn lied, / herders waarom zingt gij niet? 
Laat de citers slaan, / blaas de fluiten aan, 
Laat de bel, laat de trom, laat de beltrom horen: 
Christus is geboren! 
 

2 Vrede was het overal, / wilde dieren kwamen 
bij de schapen in de stal / en zij speelden samen. 
Elke vogel zingt zijn lied, / herders waarom speelt gij niet? 
Laat de citers slaan, / blaas de fluiten aan, 
laat de bel, laat de trom, laat de beltrom horen: 
Christus is geboren! 
 

3 Ondanks winter, sneeuw en ijs / bloeien alle bomen, 
want het aardse paradijs / is vannacht gekomen. 
Elke vogel zingt zijn lied, / herders waarom danst gij niet? 
Laat de citers slaan, / blaas de fluiten aan, 
laat de bel, laat de trom, laat de beltrom horen: 
Christus is geboren! 

 
Welkom en mededelingen 
Stilte 
Aansteken kerstkaars 
 
Vlam van hoop, verdrijf de nacht. Licht, ontstoken in de nacht, 
Licht van kerst, de wereld wacht. Kind uit God geboren, 
Een kind verdrijft de duisternis:  kom en maak de wereld zacht- 
Gods Zoon die onze herder is!   Laat heel ons leven gloren! 
 



Projectlied - op de melodie van ‘Nu zijt wellekome’ 
Welkom bij de Koning, kom maar dichterbij. 
De staldeur staat wijd open, voor jou, voor mij. 
Jezus wordt geboren en al is Hij nu nog klein, 
straks zal Hij de herder van heel de wereld zijn. 
God dicht bij ons.  

 
Veel gewone mensen, één bijzonder Kind. 
Vier mee waarom Gods plan juist met hen begint. 
Kijk mee door hun ogen en word deel van dit verhaal. 
Jezus wordt geboren, wees welkom allemaal! 
God dicht bij ons. 

 
Drempelgebed op kerstmorgen    
 

De kerstster gaat branden terwijl we zingen Lied 496: 1, 2 en 3  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



2 De herders hebben het gezien    
in de geboortestal: 
daar was het vrede en sindsdien 
zingt elk dat overal. 
Daar was het leven argeloos, 
verlosten waren zij. 
Dor hout ging bloeien als een roos,  
woestijn werd tot een wei 

 
3 Gij morgenster en mensenzoon, 

breng ons de nieuwe tijd, 
waarin de wereld wordt bewoond 
door uw gerechtigheid. 
Dan is uw heil aan ons geschied, 
u allen even na, – 
dan zingt de schepping weer dit lied 
tot in de gloria. 

 
Duif Holy - Kerst is meer dan een boom vol ballen  

    Wij zijn welkom in de kerststal 
 
Zingen   Lied 506: 1 en 4  
 
  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
4 Wij gaan op weg naar Betlehem, 

daar ligt Hij in een stal 
die koning in Jeruzalem 
voor eeuwig wezen zal! 
Laat klinken dan met luider stem 
en blij bazuingeschal: 

 refrein 
 
Gedicht   Welkom in de kerststal  
 

Buiten koud en donker 
sterren zonder tal. 
Binnen ben je welkom, 
welkom in de stal. 

 
Koningen en herders 
volk van overal 
vee, een kind, zijn ouders,      
allemaal in de stal.  

 
’t Wordt al aardig vol zo. 
En of ’t passen zal? 
Kom maar, ook jij bent welkom, 
welkom in de stal. 

 
  



HERDERS VINDEN EEN KIND IN EEN VOERBAK 
 
Kerstevangelie   Lukas 2: 1-7 uit de Bijbel in Gewone Taal   
 
Samenzang   Lied 478: 1 en 2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2 Ziet, hoe dat men met Hem handelt,      

hoe men Hem in doeken windt,          
die met zijne godheid wandelt                     
op de vleugels van de wind.           

 



Ziet, hoe ligt Hij hier in lijden 
zonder teken van verstand, 
die de hemel moet verblijden, 
die de kroon der wijsheid spant. 
Ziet, hoe tere is de Here, 
die ’t al draagt in zijne hand. 

 
Kerstevangelie   Lukas 2: 8-20 uit de Bijbel in Gewone Taal  
 
Zingen   Lied 485   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
allen Zeg eens herder, wat heb jij gezien? 
solo ’k Zag een os en ezel bij een voederbak. 

’t Was er koud en donker, tocht kwam door het dak. 
 
allen Zeg eens herder, zag je daar nog meer? 
solo Ja, ik zag een kindje, huilend van de kou 

en daarbij stond Jozef die ’t warmen wou. 
 
allen Zeg eens herder, zag je soms nog meer? 
solo ’k Zag toen dat Maria ’t kind in de armen nam. 

Os en ezel keken, ook een heel klein lam. 
 

Allen Zeg eens herder, is het lief en schoon? 
solo  Schoner dan het zonlicht, schoner dan de maan, 

schoner dan de hemel, waar de sterren staan! 



allen Zeg eens herder, heeft het iets gevraagd? 

solo Ja, het vroeg om liefde, schatten vraagt het geen. 
allen Laten wij nu allen gaan tot Hem alleen. 
  
Overdenking - Herders op kraambezoek in de stal 

  Ze vinden een Herder in een voerbak 
        
 Waarom waren het herders 
 die hun kudde en veld 
 verlieten toen de boodschap 
 in Bethlehem werd verteld? 

 
 Omdat er een Lam 
 en een Herder kwam. 

 (Martinus Nijhoff)  
 
Lied van de herders - op de melodie van ‘De herdertjes lagen  
                                     bij nachte’ 
 
De herders van Bethlehem dromen 
bij ’t vuur in de nacht in het veld. 
Eens zal er een Herder gaan komen 
zoals reeds vanouds is verteld. 
Dan horen zij engelen zingen, 
en al wat zij droomden wordt waar. 
Want toen zij naar Bethlehem gingen 
toen vonden zij Jezus daar! 
 
Dit kind in de wereld gekomen  
die vrede aan ons brengen zal. 
De koning van wie mensen dromen, 
de Herder die ons hoeden zal. 
Door God aan de mensen gegeven, 
dit kind in een kribbe, nog klein. 
Hij zal ons in vrede doen leven, 
Hij zal onze Redder zijn!  
 



HOE KUNNEN WE VOOR ELKAAR EEN HERDER ZIJN?  
 
Kerstcamera in de stal   Hoe kunnen we voor elkaar een  
                                         herder zijn?  
 
Kerstwens van de herders voor ons allemaal  
 

Wij wensen jullie dit Kerstfeest een warme stal, 
een veilige ruimte om te schuilen als het nodig is. 

 
Wij wensen jullie een os en een ezel, 
om je te verwarmen als het kil is. 

 
Wij wensen jullie herders op je weg 
die jullie gelukkig maken met schamele geschenken. 

 
Wij wensen jullie de wijzen van elders, 
die jullie inzicht geven en jullie met kennis en kunde bijstaan. 

 
Wij wensen jullie een trouwe vriend als Jozef 
die je nabij blijft, geen eisen stelt maar jullie genegen is. 

 
Wij wensen jullie een warme vriendin als Maria, 
die naar jullie blijft luisteren en achter jullie blijft staan. 

 
Wij wensen jullie vooral dat jullie 
os en ezel, 
herder en koning, 
Maria en Jozef  
voor anderen mogen zijn. 

 
 
 
 
 
 
  



Samenzang   Lied 468: 1, 2, 3 en 4     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2 Geef de Koning van uw leven 

wat de koningen Hem geven, 
breng uw schatten de verheven 
in de stal geboren Heer. 

 
3 Laat uw loflied samenvallen 

met het lied der heiligen allen, 
dat de hemelen weerschallen 
van die jubelende wijs. 

 
4 Aan de koning uitverkoren, 

uit een maagd voor ons geboren 
moet ons hele hart behoren 
onze lof en eer en prijs. 

 
Dankgebed en voorbeden  
 
Aandacht voor de collectes 
 
 
 



Slotlied   Lied 484: 1, 2 en 3   
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 
 
 

2         3 
The shepherds feared and trembled Down in a lonely manger        
when lo! above the earth,   the humble Christ was born 
rang out the angel chorus   and God sent our salvation 

that hailed our Saviour’s birth!  That blessed Christmas morn.      
refrein      refrein 
 
 
 



 
Zegen   beantwoorden met het zingen van ‘Ere zij God’  
 

Ere 
zij God 

in den hoge 
vrede op aarde 

in de mensen een welbehagen 
Amen 
Amen 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 

Onder de kerstboom staat een verrassingstasje 
voor alle kinderen 

 
Wij wensen jullie allemaal fijne Kerstdagen 


